
    Zuiderkerk - Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

18 januari 2026  Voorganger: Ds. P. den Hollander 

   Organist: Mevr. Joke Bartelds. 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied 72 : 1 en 7. 

 

Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan ’s konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

Laat ons de grote naam bezingen 

van Hem die Israël leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, 

zijn roem vervult de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde 

zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 

Ja, amen, looft de Heer. 

 

Bemoediging en groet. 

 

Drempelgebed 

 

Lied: 274:1. 

 

Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

 

 

 

 



 

Kyriegebed 

 

Lied: 274: 2. 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Leefregel :Romeinen 13 : 8. 

 

Lied: 274: 3. 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

Dienst van het woord. 

 

Lied: 333 (2x) als gebed om verlichting met de Heilige Geest. 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Lezing: Jesaja 42 : 1-9. 

 

Lied: 524: 1, 2, 3, 4 en 5. 

 

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 

stroomt aller wereld water daarin samen. 

Noach en Mozes, Jona en Naäman 

moedigen U vanaf de oever aan. 

 

Gij wilt niet als een onbeschreven blad 

veraf staan van ons volgekladderd leven; 

ons leven wordt U op het lijf geschreven, 

Gij stapt in onze dood als waterbad. 

 

Dit is uw glorieuze ondergang; 

de niet te peilen afgrond van uw liefde 

houdt alle dreiging van de waterdiepte, 

het monster van de oervloed in bedwang. 

 

 



Gij rijst uit onze dood en van omhoog 

klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 

En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 

dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 

 

Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein, 

in ons gedompeld, één van ons geworden, 

Gij roept de hele schepping tot de orde 

van zaligheid. De zee zal niet meer zijn. 

 

Lezing: Matt.3: 13-17. 

 

Lied: 526 : 1 en 2. 

 

Juich voor de koning van de Joden, 

buig voor geen dove wereldmacht, 

kniel voor de knecht die Gods geboden 

beluisterd heeft en wel geacht. 

Drie vreemden zochten Hem van verre, 

Herodes hebben zij bespot, 

met goud, met wierook en met mirre 

aanbaden zij de Zoon van God. 

 

Hij daalt ootmoedig in het water, 

de vogel Geest komt aangesneld, 

God heeft in Hem zijn welbehagen 

en alle zaligheid gesteld: 

tegen de stroom staat Hij ten teken, 

hier wordt des levens loop gewend, 

het blinde lot gestuwd tot zegen, 

wij zijn tot in de dood gekend. 

 

Verkondiging. 

 

Lied: 686: 1, 2 en 3. 

 

De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

 

 



Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

 

De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

Gebeden en gaven. 

 

Geloofsbelijdenis gezongen met 68 uit “Rakelings nabij” melodie 840. “Ik geloof in 

mijn God als de kracht…….”  

 

Lied: 68  Ik geloof in mijn God   (RN nr. 68) (melodie lied 840) 

 

Ik geloof in mijn God als de kracht, 

die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 

die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik geloof in mijn God als de bron, 

van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 

die het woord sprak, waarmee het begon. 

 

Ik geloof in mijn God als het doel 

van de voeten die hier op de aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 

 

Ik geloof in mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem 

 

Gebeden 

 



Inzameling van de gaven: 1e Diaconie     2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied :  687 : 1, 2 en 3. 

 

Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

 

Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

 

Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, 

geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

Zegen 

 

Gezongen “Amen”als 415:3. 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Noodhulp Oekraïne 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 



Nieuwsbrief 

Omzien naar elkaar 

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, verblijft in de Horst, Rondweg 97, 7825 TC 

Emmen.  

Mw. A. de Vries-Rog, Karel Palmstraat, is weer thuisgekomen uit Weydestein. 

Mw. J. Meijerink-Wemmenhove, Tjalk, verblijft nog in het Scheperziekenhuis, 

Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen. 

 

Vanuit de verbondenheid met elkaar is het goed om daar te zijn waar anderen ons 

nodig hebben, dragen we elkaars zorgen en pijn en bidden we voor elkaar. 

(Uit een gebed  van ds. Theo de Zwart, Predikant-Geestelijk Verzorger in het Jeroen 

Bosch Ziekenhuis.) 

 

Eeuwige God, 

bron van leven, liefde en troost,  

aan U die ons draagt in vreugde en verdriet  

brengen wij onze stille en zichtbare zorgen:  

om hen die gebroken zijn in lichaam en geest,  

om hen die in hun eenzaamheid verlangen naar nabijheid,  

om de vergetenen en de verdwaalden, 

en om hen wier hart in scherven ligt. 

ontsteek het licht in onze duisternis,  

breng vrede in de storm van onze onrust  

en zaai hoop waar wanhoop dreigt te heersen. 

 

Geen open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Vanwege mijn vakantie van 16-23 januari is er a.s. dinsdag geen open inloop. 

Dinsdag 27 januari hoop ik weer aanwezig te zijn in de consistorie van 12.30 – 14.00 

uur. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Reuvekamp. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Mevr. T. de Vries, Tussenpad 

 

Vacature ouderling wijk 3. 

Nu er door de gemeente geen namen zijn ingediend voor de vacature van wijk 3, 

zal de kerkenraad nu zelf voor invulling moeten zorgen. 

Wij zijn blij en dankbaar dat de heer Zondag heeft toegezegd ouderling van wijk 3 te 

willen worden. 

Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de 

scriba, 

Hilly Lanjouw, tel. 0629077167 

Bij geen bezwaren zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 8 maart. 

 

 Namens de kerkenraad Hilly Lanjouw, scriba 

 

 



Hospice ’t Huis van Heden (Zuidoost-Drenthe) 

 

Op zondag 25 januari vieren we de Maaltijd van de Heer.  

De collecte is dan bestemd voor Hospice ‘t Huis van Heden.  

Bijna iedereen die ernstig ziek is, wil thuis sterven. Als dat niet kan en als opname in 

een ziekenhuis of andere instelling niet meer zinvol of gewenst is, biedt het hospice 

een uitstekend alternatief. Het huis van Heden is een kleinschalig en huiselijk hospice 

met 5 kamers. Naast de verzorging voor mensen in de laatste fase van hun leven biedt 

het hospice ook de mogelijkheid voor tijdelijke zorg. Deze tijdelijke zorg, ook wel 

respijtzorg genoemd, is vooral bedoeld voor zieken in een terminale of pre-terminale 

fase die niet meer zelfstandig kunnen wonen en veel zorg nodig hebben. 

Omdat er geen subsidies zijn voor dit werk is het hospice afhankelijk van financiële 

steun van particulieren, instellingen en bedrijven.  

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 23 januari is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 
 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 28 januari zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom.  

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 551346 
 

Zondag 25 januari  Heilig Avondmaal  

Voorganger Ds. G. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  Diaconie 

  Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

    

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

